
 
 

 

 

 LES 15 

  

1.Wat wil de HEERE van ons? 1.Dat we God liefhebben en onze naaste. 

 

2.Wie is onze naaste? 2.Iedereen met wie we in contact komen. 

 

3.Hoe hebben we ze lief? 3.Door naar Gods geboden te handelen. 

 

4.Kunnen we dat ook? 4.Nee, we zijn er van onszelf op uit God en onze naaste te haten. 

 

5.Zijn wij dan geen goede mensen? 5.Nee, van onszelf kunnen we niets goeds. 

 

6.Maar er zijn toch wel bepaalde dagen dat we niet zondigen? 6.Nee, iedere dag weer zondigen we. 

 

7.Hoe is dat met kleine baby's? 7.Zelfs die zijn zondaren. 

 

8.Hoe komt het dat wij allemaal zo zijn? 8.Door de zonde van Adam en Eva in het paradijs. 

 

9.Wat hebben wij te maken met de zonde van Adam? 9.Adam is het hoofd van alle mensen. 

 

10.Wat houdt dat in? 10.Toen Adam zondigde, verklaarde God ook ons schuldig. 

 

11.Wat is zondigen? 11.Gods wet overtreden. 

 

12.Is zondigen erg? 12.Ja, dan mis je het doel dat God met je leven heeft. 

 

13.Doen wij dat ook? 13.Ja, ik zondig iedere dag vele keren. Bewust en heel vaak ook 

onbewust. 

 

14.Wat moeten we daarom iedere dag doen? 14.Iedere dag onze zonde belijden en aan de Here om vergeving 

vragen. 

 

15.Wat verdienen wij door onze zonden? 15.De straf van God. 

 

16.Kunnen wij ook aan die straf ontkomen? 16.Alleen als de Here Jezus het goed maakt voor ons bij God. 

 

17.Kunnen we het zelf niet goed maken? 17.Nee, wij maken het iedere dag alleen maar erger doordat we 

iedere dag weer zondigen. 

 

  

 


