
 
 

 

 

 LES 14 

  

1.Wanneer gedenken we Christus' geboorte? 1.Met kerst. 

 

2.Wanneer Zijn sterven? 2.Op goede vrijdag. 

 

3.Wanneer Zijn opstanding uit de dood? 3.Met pasen. 

 

4.Wanneer gedenken we dat Hij naar de hemel is gegaan? 4.Op hemelvaartsdag. 

 

5.Welk feest is er dan nog meer? 5.Pinksteren. 

 

6.Waar staan we dan bij stil? 6.Dat Christus de Heilige Geest uitstortte op Zijn volk. 

 

7.Wat gebeurt er sinds pinksteren? 7.Vanaf dan brengen de apostelen het evangelie ook buiten Israël. 

 

8.Gebeurde dat dan nog niet? 8.Nee, tot dan toe werd het evangelie alleen gebracht onder Israël. 

 

9.En de Here Jezus dan? 9.Die heeft ook alleen gewerkt in Israël. 

 

10.Was het dan wel goed dat de apostelen het evangelie 

buiten Israël brachten? 

10.Christus Zelf heeft het hun geboden. 

 

11.Wanneer? 11.Vlak voor Zijn hemelvaart. 

 

12.Wat had Hij hun opgedragen? 12.Gaat heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen. 

 

13.Wat kwam toen uit? 13.Dat de HEERE in Abraham alle geslachten van de aarde zou 

zegenen. 

 

14.Welke apostel heeft veel gereisd en gepreekt? 14.Paulus. 

 

15.Waar heeft hij gepreekt? 15.In Klein-Azië, Griekenland en Rome. Misschien ook in 

Spanje. 

 

16.Wat heeft Paulus geschreven? 16.Veel brieven. 

 

17.Waar kun je die brieven vinden? 17.In het Nieuwe Testament. 

 

18.Wat leert Paulus daarin vooral? 18.Dat wij gered worden uit genade. Dat is: zonder dat wij dat 

verdiend hebben. Dankzij Christus alleen. 

 

19.Wat staat er nog meer in die brieven? 19.Hoe we de Here onze dankbaarheid kunnen tonen. 

 

 


